
IS HE WORTHY – IS HIJ WAARDIG  

 
Heb je het gevoel dat de wereld gebroken is; wij wel. 

Voel je de schaduwen dieper worden; wij wel. 
Maar weet je dat al het donker het licht niet zal tegenhouden; wij wel. 
Zie je uit naar Hem die alles weer vernieuwt? Wij wel. 

 
Is de schepping aan het klagen? Dat is zij. 

Is er een nieuwe schepping aan het dagen? Ja, dat is zo. 
Is de glorie van de Heer het stralend Licht dat ons omringt? Dat is Hij. 
Is het goed dat deze boodschap hier vaak klinkt? Jazeker! 

 
Is er Iemand waardig? Is er Iemand volmaakt? 

Is er Iemand die het zegel breekt en de rol openmaakt? 
De leeuw van Juda; verrees hij het graf; 
Hij is David’s Zoon en het Lam van God dat ons bevrijdt. 

 
Wie is waardig? Wie is waardig;  

Te ontvangen de zegen en glorie? 
Wie verdient deze eer? Ja, Hij! 

 
Heeft de Vader ons werkelijk lief; Ja zeker. 
Wil de Geest ons wel beroeren? Ja zeker. 

En wil Jezus, de Messias ons beschermen elke dag? Ja zeker. 
Verlangt God weer te wonen onder ons? Dat doet Hij. 

 
Is er Iemand waardig? Is er Iemand volmaakt? 
Is er Iemand dit het zegel breekt en de rol openmaakt? 

De Leeuw van Juda verrees uit het graf. 
Hij is David’s Zoon en het Lam van God dat ons bevrijdt. 

 
Uit elke stam elke taal; alle volken op aarde, 
maakt Hij ons tot priesters en koningen van God.  

Wij heersen met Hem.  
Wie is waardig om de zegen en glorie te ontvangen? 

Wie is waardig,  wie verdient deze eer? 
Ja Hij! Ja Hij! 
Hij is waardig! 

 
 

 
 
 

 


